
TWEEDE BRIEF AAN DE CUSTODEN
1 Aan alle custoden van de minderbroeders,

die deze brief ontvangen,
wenst broeder Franciscus,
de minste van Gods dienaren,
heil en heilige vrede in de Heer.

2 Weet dat er sommige zaken zijn
die in Gods ogen zeer diepzinnig en verheven zijn,
maar soms onder mensen voor waardeloos
en verachtelijk aangezien worden;

3 en dat er andere zaken zijn
die onder mensen waardevol en hooggeacht zijn,
maar bij God voor hoogst waardeloos en verachtelijk gehouden worden.

4 Voor het aanschijn van de Heer, onze God,
vraag ik jullie zoveel ik kan,
dat jullie de brief
die gaat over het allerheiligst lichaam en bloed van onze Heer
aan bisschoppen en andere geestelijken geven;

5 en je blijft herinneren
wat wij jullie daarover hebben aanbevolen.

6 Van de andere brief die ik jullie stuur
om aan de burgemeesters, raadsheren en bestuurders te geven
en waarin staat
dat de lof van God publiekelijk verkondigd moet worden
onder de volken en op de pleinen,
moeten jullie onmiddellijk veel exemplaren en afschriften maken,

7 en met grote zorgvuldigheid doorgeven
aan hen aan wie ze gegeven moeten worden.
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